
Russische Korczak vrienden vieren 20 jaar Nash Dom kampen 

 
In het weekend van 13 – 15 juli 2012 organiseerde de Russische Korczak 

Stichting een bijzondere reünie voor alle begeleiders uit Rusland en Nederland 

die sinds 1993 hebben deelgenomen aan de Nash Dom integratiekampen. Vanuit 

Nederland reisden 9 ‘oud-gedienden’ naar Moskou om deze happening mee te 

maken. De reünie vond plaats bij het stadje Myshkin aan de Wolga (400 km ten 

Noord-Oosten van Moskou) . 

Twee volgeladen touringcars en ettelijke personenauto’s vertrokken in alle 

vroegte vanaf het Metrostation ‘Alexandrovskaya’. Het waren vaak emotionele 

momenten daar bij het ontmoetingspunt. Velen hadden elkaar in jaren niet 

gezien en de omhelzingen waren niet van de lucht.  

Ruim vier en een half uur later bereikten we onze bestemming, een 

hotelcomplex bestaande uit verspreid liggende luxe blokhutten te midden van 

het bos aan de oever van de majestueuze Wolga.  

We werden met muziek en gezang verwelkomd door de organisatoren uit 

Moskou en de vrienden uit Oekraine die vooruit gereisd waren. Er wachtte ons 

zowel een feestelijk als serieus programma. We gingen na wat deze 20 jaar ons 

gebracht hebben, maar vooral ook hoe we deze waardevolle traditie kunnen 

behouden. Belangrijke vragen kwamen aan de orde. zoals: Hoe zorgen we 

ervoor dat Korczaks ideeen de basis blijven voor de pedagogische benadering in 

deze kampen? Maar ook: kunnen we kinderen opnemen in de Nash Dom 

kampen waarvoor deze eigenlijk zijn bedoeld? Dus kinderen met een fysieke 

beperking of kinderen uit sociaal-zwakke gezinnen. Maar wel samen met 

kinderen uit reguliere gezinnen zonder beperking. Kortom, een echt 

integratiekamp. 

In ieder geval werden concrete initiatieven ontwikkeld door verschillende 

werkgroepen te vormen die gaan werken aan een Nash Dom- concept voor de 

komende 10 jaar. 

Tot slot: We hebben de Russische collega’s en vrienden uitgelegd dat de 

samenwerking van karakter is veranderd nu we in Nederland sinds 2009 eigen 

Nash Dom kampen organiseren (zie o.a. het verslag van het Nederlandse Kamp deze 

zomer) . Maar deelname op persoonlijke titel aan de Russissche Nash Dom 

kampen blijft mogelijk, zoals ook dit jaar al gebeurde. Bovendien bezoeken we 

elkaar regelmatig en maken we gebruik van elkaars ervaringen. Het concept van 

de Nash Dom kampen, zoals dat in 1993 door Irina D. Demakova is ontwikkeld 

blijkt springlevend en heeft wortel geschoten in Nederland, Brazilië en 

waarschijnlijk binnenkort ook in België.  

Voldaan en met nieuwe inspiratie reisden we na deze bijzondere ontmoeting 

terug naar Nederland. 
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